De golfsurfster:

‘De liefde voor het
strand en zee is

mij met de paplepel
B ingegoten’

| leert.”

Tatiana Mallee (43) is mede-eigenaar van
surfschool SurfKaravaan in Ouddorp.
*Onlangs heb ik mijn goedbetaalde baan
opgezegd om me volledig op onze surf-
school te richten. Dat is tegelijk dom en
dapper. Dom omdat Robert en ik vanaf
deze zomer allebei afhankelijk zijn van
weersafhankelijk seizoenswerk. Dapper
omdat ik mijn hart volg. Rijk zullen we
niet van worden, maar ik hoop wel geluk-
kig. Toen we in 1991 verkering kregen, zei
Robert: ‘Je moet leren golfsurfen, dat is
leuk.’ Vervolgens gaf hij me ‘opz’n
vriendjes’ les. ‘Snel, snel, doe dit, doe dat,
doe zus niet, doe zo niet.” Gedoemd om te
mislukken...
In de daarop volgende zeventien jaar nam
Robert altijd zijn plank mee naar het
strand, ik alleen mijn handdoek. Vond ik
prima.
In mijn jeugd hadden mijn grootouders
een caravan aan de kust, wij kwamen er
vaak. De liefde voor het strand en zee werd
ons met de paplepel ingegoten. Aan het
einde van elke zomer deed ik een af-
scheidsritueel. Dan keek ik vanaf de
duinen naar de horizon en zei hardop:
‘Tot volgend jaar.’ En vervolgens tegen
mijn moeder: ‘Als ik later groot ben, ga
ik aan het strand wonen.’
Eenmaal volwassen ontdekte ik hoe saai
badplaatsen zijn in de winter. Bovendien
kan ik slecht tegen wind. Dat klinkt gek,
maar golfsurfers hebben ook geen directe
wind nodig. Dat is dus anders dan bij
windsurfen. Wij golfsurfers moeten het
hebben van een storm verderop. Dat ik vijf
jaar geleden alsnog op die plank ben gaan
liggen, is vanwege de surfschool die we in
2009 openden. Al hield ik me in de tijd
vooral bezig met strategische zaken, een
surfschooleigenaar die niet kan surfen, dat
is best raar. Dat het Robert vijf jaar geleden
wel lukte mij de fijne kneepjes te leren,
komt omdat hij inmiddels een instruc-
ursdiploma had gehaald. Hij was de rust

V’zelve. Ik herinner me dat ik na mijn eerste

les dacht: hé, golfsurfen is ontzettend
leuk. Als je het maar op dejuiste manier
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